Het is heel belangrijk dat jij getroost mag leven en sterven.
Maar ... welke troost heb je dan nodig?

En hoe kom je aan deze troost?

Op deze vragen geeft de Bijbel het volmaakte antwoord!

In dit boek lees je ook over het werk van de Heere.

Je leest hoe je Gods werk kunt (her)kennen in je hart.

Misschien verlang jij naar troost omdat je verdriet hebt over je zonden.
Dan is het belangrijk dat jij getroost wordt.

Heel persoonlijk.

Als je naar jezelf kijkt, zie je alleen maar zonden en schuld.

Jouw zonden zijn z6 groot.

Je bent zo ellendig!

Wat je ook doet, je kunt jezelf niet verlossen.

De Heilige Ceest leert je dat je lemand anders nodig hebt.

Dat is de Heere Jezus.

Wanneer dit bij jou zo is, wat kun je dan doen?
Je kunt bidden: ‘Heere, leert U mij wie ik ben, en leert U mij Wie U bent.’
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Je vraagt in dit gebed of de Heere jouw ogen wil openen.

Zodat jij jezelf ziet, zoals de Heere jou ziet, met al je zonden en schuld.
Het is nodig dat de Heere je ogen opent.

Want zonder het licht van de Heere begrijp je niet hoe schuldig je bent.
Zijn licht ontdekt je daaraan.

Verder bid je of je de Heere Jezus mag leren kennen.

Weet je waarom?

Omdat je de Heere Jezus nodig krijgt.

Want alleen Zijn bloed kan al jouw zonden wegwassen.

Als de Heere je leert wie jij bent en Wie Hij is, krijg je verdriet over je zonden én
krijg je heimwee naar God.

Je noemt dit ‘droefheid naar God’.

Zo'n verdrietig iemand verlangt naar troost.

Dat begrijp je wel.

Weet je wat een grote troost is voor zo'n verdrietige zondaar?
Als de Heere je leert dat je met lichaam en ziel niet meer van jezelf bent.
Maar dat je weten mag dat je het eigendom bent van Jezus Christus!

Deze grote troost leert de Heilige Geest aan Gods kinderen.
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Heb jij verdriet over jouw zonden?

Ken jij een heimwee naar de Heere Jezus?

Wil jij graag leren hoe je zeker kunt weten dat de Heere je zonden verzoend heeft?
En denk jij er vaak over na hoe je de Heere het beste kunt dienen?

Een antwoord op al deze vragen vind je in de Heidelbergse Catechismus.

Daarover wordt iedere zondagmiddag of -avond gepreekt in de kerk.

In Zondag 1, vraag en antwoord 2, lees je wat nodig is om ‘getroost’ te leven én om
‘getroost’ te sterven.

De Catechismus noemt drie dingen: ellende, verlossing en dankbaarheid.

In dit boek ga je ook lezen over ellende, verlossing en dankbaarheid.

Of je jong bent of oud, iedereen moet in zijn leven iets leren over deze drie dingen.
We noemen dat in de kerk de ‘drie stukken’. Kun jij dat jezelf leren?

Nee.

Maar de Heilige Geest kan dat wel.

Hij gaat Gods kinderen iets over deze drie stukken leren.

Dan mogen zij getroost leven.

En ... eens getroost sterven.

Begrijp je nu hoe belangrijk deze drie stukken zijn?

De drie stukken zijn de korte inhoud van ons christelijk geloof.

Leestip: Zondag 1



